
Vanuit de directie

Winter 

De winter is niet mijn favoriete seizoen. Waar anderen niet kunnen 
wachten om de schaatsen uit het vet te halen, uitzien naar een 
strenge winter of met weemoed terugdenken aan dikke pakken 

sneeuw, speur ik in de winter naar ieder straaltje zon en kan ik niet 
wachten tot de sneeuwklokjes en krokussen weer uit de grond komen.  

In een gespreksgroep — die ging over de seizoenen van je leven — vond ik 
vooral medestanders als het ging om de winter als niet favoriete seizoen. 
Medestanders omdat het in de winter in de gevangenis nog donkerder en 
somberder is dan normaal in een betonnen gebouw. Omdat het nog donker en 
koud is als je vroeg in ochtend gaat luchten. En dat, als er al sneeuw ligt, je er 
meestal alleen maar naar kan kijken en het voor je familie een extra obstakel is om 
op bezoek te komen. En schaatsen, dat is natuurlijk sowieso niet aan de orde. De 
winter — en in het bijzonder de decemberfeestdagen — zijn voor de gedetineerden 
een moment waarin ze nog meer dan anders hun familie missen en er niet kunnen 
zijn voor hun familie. De reclames op tv met gezelligheid komen nog 
confronterender binnen en de avonden achter de deur lijken langer te duren. De 
meesten zouden de decembermaand liever overslaan. 



Maar toch kwamen we in ons gesprek ook op die straaltjes zon die er ook in de 
winter en in het bijzonder in de decembermaand zijn. Vrijwilligers die ook met de 
feestdagen voor dag en dauw op pad gaan om bij vieringen en activiteiten in de 
inrichting aanwezig te zijn, speelgoed dat gedoneerd is voor de Vader & Kind-
activiteiten en de kerstattenties die al klaarliggen om uitgedeeld te worden, mogelijk 
gemaakt door donateurs en fondsen. 

In deze nieuwsbrief leest u hoe onze vrijwilligers een ‘straaltje licht’ brengen in de 
gevangenis en het leven van de gedetineerden. Ik wens u een fijne winter met 
momenten vol van licht. 

Met een warme groet,  
Irinda de Groen, Diaconaal Pastor en directeur 

Dit is de nieuwsbrief van Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis”. DSG De Sluis is een 
vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden en hun familieleden ondersteunt bij detentie, met als doel 

herstel bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid.  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De menselijke maat 

Kerst, soms ondergesneeuwd onder 
valse sentimenten, overdadig 
feestgedruis en veel eten. Voor mij is 

Kerst het feest van verbinding, naar elkaar 
omzien, de menselijke maat en 
verwondering.  

Onlangs was er een ontmoeting met drie 
gedetineerden, om een nieuw bestuurslid kennis 
te laten maken met het werk van De Sluis. We 
zitten met een kan koffie en thee in de ruimte 
voor de godsdienstoefeningen, van welk geloof 
of religieuze stroming dan ook.                                                                                                                                                                                   
De mannen zijn alle drie vader, en vertellen hoe 
belangrijk zij het vinden dat je ook in detentie de 
ouderrol kunt blijven vervullen. Op een andere 
manier dan thuis natuurlijk, want je zit vast. Het 
is zo zinvol en waardevol voor hen, maar zeker 
ook voor hun kinderen. Ze spreken allemaal hun 
waardering uit voor het werk van De Sluis, dat 
hen ondersteunt in hun ouderrol. Ze waarderen 
ook dat er in de zondagse kerkdiensten mensen 
van buiten komen. 

Zoals één van hen zei: “Ik ben 
verbaasd dat er zoveel vrijwilligers 
naar de gevangenis komen, dat vind 
ik echt top. Want het is niet 
gemakkelijk binnen te komen, met al 
die regels.” Een mooie stimulans om 
door te gaan en vol te houden! 

En zo zijn er meer dankbare mensen 
die hier vastgezeten hebben. Zij 
hebben de steun die zij tijdens 
detentie hebben ervaren, zeer 
gewaardeerd. Het hoeft niet altijd 
groots te zijn, het zit hem vaak in 
kleine dingen: aandacht voor de mens 
achter de gedetineerde, hulp bieden 
bij het ontwikkelen van iemands 
talenten, hulp bieden bij het 
verwezenlijken van een zinvolle 
dagbesteding, en ga zo maar door. Dit 
briefje ontving De Sluis van iemand 
voor wie de stichting tekenspullen 
heeft betaald.   



Schoenen 
Nog zo’n mooie stimulans is de actie die onze 
medewerker Rahaf een paar weken geleden 
ondernam. Voor de kledinguitgifte die De Sluis 
organiseert, komen niet vaak nieuwe schoenen 
binnen. Maar de mannen vragen heel vaak om 
sportschoenen. Rahaf kwam op het idee 
verschillende bedrijven aan te schrijven met het 
verzoek sportschoenen van bekende merken te 
doneren. Ze legde daarin ook uit waarom ze dit 
vroeg. Kledinguitgifte betekent niet alleen 
praktische hulp, maar is ook een mogelijkheid 
meer persoonlijk in contact met gedetineerden 
te komen en zo bij te dragen aan hun 
persoonlijk herstel en welzijn. De reactie van de 
meeste bedrijven was negatief. Vanwege de 
inflatie was hun winstmarge te klein, daardoor 
was het niet mogelijk te doneren. Eén bedrijf 
reageerde echter positief: we hebben iets voor 
jullie!! Een afspraak was snel gemaakt. Op 11 
november jl, de dag van Sint Maarten, bezocht 
Rahaf het bedrijf, waarvan de naam niet 
genoemd mag worden. Zij vertelde over de 
filosofie van De Sluis. En het bedrijf vertelde hoe 
het initiatieven op lokaal niveau ondersteunt. In 
2024 hebben zij 32 projecten in zeven landen 
geholpen, bijvoorbeeld een weeshuis voor 
meisjes in Turkije.

Een derde deel van hun winst gaat 
naar goede doelen. Rahaf kreeg 16 
paren schoenen mee, gloednieuw. Ze 
waren bijna weggegooid, omdat ze 
niemand wisten om aan te doneren. 
Aan het einde van de winter is een 
nieuwe donatie van winterschoenen 
mogelijk. Echt supertof! Heel veel 
dank, gulle gever. 

Speelgoed 
En last but not least kwam enige tijd 
voor de kerst een schenking vanuit de 
Sinterklaasbank binnen. Voor 
Justitieel Centrum Zaanstad was dat 
een bedrag van € 1.000. Bedacht is 
dat deze schenking namens zowel 
Exodus, als De Sluis, als de 
Sinterklaasbank is gedaan. En voor 
dat bedrag is allerlei speelgoed 
gekocht dat voor de Vader & Kind-
dagen gebruikt kan worden.                                              



Het werk van De Sluis in de praktijk 

Kledinguitgifte 



Als je nieuwe kleding nodig hebt, ga je 
naar de winkel en zoek je wat uit, 
passend bij je figuur en je 

portemonnee. En ook nog passend bij de 
gelegenheid waarbij je die nieuwe outfit wilt 
dragen. Zo koop je in de zomer andere 
kleding dan in de winter. En voor de 
kerstdagen koop je misschien nog iets 
speciaals.  

Maar hoe gaat dat als je in de gevangenis zit? Je 
bent door de politie aangehouden, in je gewone 
‘kloffie’ en moet voorlopig vast blijven zitten. Maar 
je kunt natuurlijk onmogelijk al die tijd diezelfde 
kleding blijven dragen. Soms kan de familie wat 
kleding brengen, maar er zijn ook mensen die 
vastzitten, en geen familie of geen familie in de 
buurt hebben. Wat dan?  

In het JCZ heeft De Sluis een eigen 
kledinguitgifte. Als je vast komt te zitten en je 
hebt geen kleding, krijg je een korte broek van 
justitie. Maar als het winter is geworden, verstrekt 
justitie niet automatisch een lange broek. Daarom 
is er de kledinguitgifte door De Sluis. De mannen 
kunnen de hele week een aanvraag voor kleding 
indienen bij de afdeling waar ze vastzitten. Daar 
wordt gekeken of die kleding nodig is. Vervolgens 
wordt de aanvraag naar De Sluis gemaild. 
Wekelijks gaat het om zo’n 25 tot 30 mails met 
aanvragen. Vanuit De Sluis wordt een 
overzichtslijst gemaakt van alle aanvragen, welke 
gemaild wordt naar Binnenkomst Afdeling 
Delinquenten (Bad). Uiteindelijk bepaalt het Bad 
op basis van hoeveel iemand al op zijn inventaris 
heeft of, en zo ja, wat een gedetineerde aan 
kleding krijgt. Zij kijken of iemand het 
aangevraagde kledingstuk niet al heeft, en ook of 
iemand boven het toegestane maximum aan 
kleding komt te zitten. Is de aanvraag 
goedgekeurd door het Bad, dan geeft De Sluis 
dat aan de afdeling door. Zo weet het personeel 
dat de mannen op maandag naar de 
kledinguitgifte mogen komen.

In vrijheid kleding kopen is een stuk 
gemakkelijker!  
Er zijn vier cellen naast elkaar 
beschikbaar voor de kledinguitgifte. 
Eén cel is het magazijn, in een andere 
cel staan de rekken met kleding, de 
derde cel is de ‘wachtkamer’, en een 
kleine cel is de ‘paskamer’. 
Medewerker Rahaf van De Sluis haalt 
de kleding uit het magazijn,  
vrijwilligers staan achter de tafel om de 
kleding uit te delen. En de 
gedetineerden kunnen gaan passen. 

Meer dan kledinguitgifte 
Feitelijk gaat het om meer dan 
kledinguitgifte. Rahaf verwelkomt de 
mannen als ze komen. Ze vertelt wat 
De Sluis aan activiteiten doet, zoals de 
Vader & Kind-dagen, het 
voorleesproject en dergelijke, en geeft 
hen de informatiefolder van De Sluis 
mee. Zo is er ook inhoudelijk contact 
en kan ze signaleren of er behoefte is 
aan meer, bijvoorbeeld omdat iemand 
geen contacten heeft en eenzaam is, 
behoefte heeft aan pastorale 
gesprekken of een cursus herstel zou 
willen doen. 

Kledingwensen 
De mannen hebben wel wensen voor 
bepaalde kleding. Bij sommigen zijn 
de verwachtingen echt te hoog. Zij 
verwachten nieuwe kleding, of 
merkkleding. Maar die is er niet. Soms 
willen ze kleding in een bepaalde 
kleur, bijvoorbeeld een rode 
sportbroek. De kleding komt bij Dorcas 
of een andere kringloopwinkel 
vandaan. Het is voor de mannen dus 
afwachten wat er tussen zit.



Links staat Rahaf, aan de tafel zijn twee vrijwilligers bezig met het uitzoeken van kleding, daarnaast 
staat een gedetineerde. Afbeelding gemaakt met AI. 

De kleding die uitgedeeld wordt, is schoon en in 
goede staat. Ondergoed en sokken worden door 
De Sluis nieuw gekocht. 

Er is vooral behoefte aan sportkleding, 
joggingbroeken en hoodies; sportieve kleding 
dus. Niet aan kostuums of stropdassen (voor 
zover die al zouden mogen). Als Rahaf op 
maandag klaar is met de uitgifte, komen alweer 
de mails met nieuwe aanvragen binnen, voor de 
volgende maandag. En zo blijft ook deze 
kringloop doorgaan. Ondanks dat het om 
tweedehandskleding gaat, laten de mannen vaak 
aan Rahaf en de vrijwilligers hun waardering en 
dankbaarheid blijken.

Als ze vrijkomen hebben ze de 
mogelijkheid hun kleding die nog 
bruikbaar is weer in te leveren. Het 
gebeurt niet vaak, maar als het 
gebeurt is dat voor Rahaf een teken 
van hun betrokkenheid.  
Er is altijd kleding nodig. Dat kan ook 
in de vorm van donaties, zodat in 
ieder geval ondergoed en sokken 
nieuw gekocht kunnen worden.  
Een mooi inkijkje, voor dit praktische 
maar ook zinvolle werk. 

Door: Philie Burgers



 



Kroonjuweeltje

Even voorstellen: Rahaf 
Eén van de vaste medewerkers van DSG De 
Sluis is Rahaf. Rahaf is gevlucht uit Syrië en 
kwam in 2018 in Nederland. Ze heeft, zoals veel 
vluchtelingen, eerst de Nederlandse taal 
geleerd, en daarbij ook anderen geholpen. In het 
AZC werkte ze ook als vrijwilliger. Aan de 
Universiteit van Amsterdam studeerde Rahaf 
Engelse taal en literatuur. Haar eerste betaalde 
baan kreeg ze bij een stichting die met 
ongedocumenteerden werkt.  

Rahaf geeft aan dat ze ‘dankbaar werk’ wil doen; 
dat ze er wil zijn voor de ander. In het begin 
bestond dit werk vooral uit tolken voor anderen. 
Zo is ze in oktober 2023 bij De Sluis komen 
werken, vanuit haar wens om van betekenis voor 
anderen te kunnen zijn. Haar functie bij de De 
Sluis heeft geen enkel verband met taal of 
literatuur, hoewel De Sluis een voorleesproject 
van vaders voor hun kinderen heeft. Soms tolkt 
Rahaf nog voor anderen. Ze spreekt naast 
Nederlands ook Engels, Arabisch en Turks. Een 
klein talenwonder!   

In het voorjaar van 2024 was er uitbreiding van 
het aantal uren van haar contract mogelijk. 

Sindsdien werkt ze op maandag, 
dinsdag en woensdag, 24 uur in 
totaal. Haar functie is vooral 
administratief; op administratief vlak 
ondersteunt ze zowel Irinda als Cora. 
Ze houdt het vrijwilligersbestand bij en 
zorgt ervoor dat de vog’s (verklaring 
omtrent gedrag) aangevraagd 
worden. Maar ze is ook 
verantwoordelijk voor de 
kledinguitgifte op maandag. 
Daarnaast beheert ze de website. 

Wat is haar drijfveer? Er zijn voor de 
gedetineerden, iemand moet er ook 
voor hen zijn. Rahaf is ook twee jaar 
nadat zij in dienst kwam nog steeds 
even enthousiast over het werk. Ze 
zoekt altijd, zegt ze zelf, naar 
manieren waarmee ze nog meer van 
betekenis kan zijn voor mensen. Meer 
menselijke maat kan je je niet 
wensen. De Sluis is superblij met 
haar. 
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